
ZONDAGSbrief 
 

8 december 2024 'Verwachting' 
kleur paars Interactieve viering 
 

voorganger: ds. Joke Zuidema 
voorbereid door: Linda, Joke, Daniëlle, Ciska, Arjan, Wendy 

welkom: Annelies Jellema 
muzikale begeleiding: Delta Voices 
kindernevendienst: Daniëlle Munniks 

diaken: Joke de Jonge, namens de kerkenraad  
techniek: Maurice van Bellen 

gastheer: Bram Sluis 
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld! 

 

ORDE VAN DIENST 

- MUZIEK 
de ambtsdragers komen binnen 

 

- WELKOM 
 

- DE TWEEDE ADVENTSKAARS WORDT AANGESTOKEN 
 

we gaan staan bij het voorspel 

- OPENINGSLIED  ’GAUDETE (WIJ VERHEUGEN ONS)’ 
 Arnold Dekker, Lars Gerfen, Stiching Sela Music 

  
      Gau -   de  -  te      in Do-mi-no sem-per 

  
      Gau -   de  -  te      in Do-mi-no sem-per 

  
        Gau -  de   -    -   te         in Do-mi-no sem-per 
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1 Al wie verwacht wordt niet teleurgesteld. 
Hij is nabij, dat is ons verteld. 
Zie de schitterende ster aan de hemel staan. 
Onze redding komt eraan. 

 

 

 
 

2 Al valt de nacht, lijkt alle hoop vervaagd,  
Hij laat ons zien dat de morgen daagt. 
Zie de stralen van de zon, zie de dag breekt aan. 
Onze redding komt eraan. 
 

Wij verheugen ons op Jezus’ komst 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: Jezus komt, Jezus redt. 
 

Gaudete in Domino semper  
 gaudete in Domino semper  

gaudete in Domino semper! 
 

- BEMOEDIGING 
één: Onze hulp is in de naam van God 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
één: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 
 aan heel de schepping begon! 
 

we gaan zitten 
 

- INTRO 
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 we zingen eerst uit het liedboek  
- LIED 27: 1 ’MIJN LICHT, MIJN HEIL IS HIJ, MIJN GOD EN HERE’  
 

- en dan aansluitend psalmprojekt 27  

couplet 1, dan couplet 2, daarna herhalen vanaf “Dit ene is…” 
 

 
1           God is mijn licht,  mijn heil, wie zou ik  vre - zen. 
2 Hoor mij, o Heer,   ja   wijs  mij toch uw we-gen.     

 
           Wees mij een gids  die vei - lig mij     ge - leidt. 

 
Vei-lig bij God   hoef   ik niet bang te  we - zen, 
Ant-woord mij God en geef mij toch uw ze-gen -  

 
         U die voor mij     de  weg al hebt   be - reid. 

 
     Dit  e - ne is                       wat   heel       mijn hart        ver - langt, 
     Dit  e - ne is                       wat   heel       mijn hart        ver - langt, 

 
      te  wo-nen waar Hij mij      lief – de – vol    ont - vangt die   vei - lig  in 
      te  wo-nen waar U  mij      lief – de – vol    ont - vangt  die   vei - lig  in 

 
         zijn  huis       mij bergt          en  hoedt. 
         uw   huis       mij bergt          en  hoedt. 

 
 Wacht op de Heer, mijn hart,     ja  wacht,  houdt  moed. 
 Wacht op de Heer, mijn hart,     ja  wacht,  houdt  moed. 
 

- STILTE 
 

- GEBED OP DE DREMPEL MET HET OOG OP DE WERELD 
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- LIED 301j ’KYRIE ELEISON’ 
 

   
 

- KINDERMOMENT ’WIE IS VOOR JOU BELANGRIJK?’ 
 

- PROJECTLIED  ’WIJ HOPEN OP EEN TEKEN’ 
 tekst Erik Idema, melodie Liedboek 444 ‘Nu daagt het in het Oosten’ 

 Wij hopen op een teken  2  Johannes laat zich horen, 
 van liefde en geloof.    een stem in de woestijn. 
 Wie zal ons laten weten    Er klinken grote woorden: 
 wat God aan ons belooft?    dat God dichtbij wil zijn. 
 

de kinderen verlaten de kerkzaal in het licht van de Paaskaars 
 

- GEBED bij de opening van de schrift 
 

- LEZING EN BIBLIOLOOG  LUCAS 1: 5-25 
 

- LUISTERLIED ’LIGHT OF THE WORLD’ (tekst staat op pagina 6) 
 Lauren Daigle, vrije Nederlandse vertaling Ciska Jansen 
 

 tijdens dit lied komen de kinderen weer in de kerkzaal 
 

- INTERACTIEVE UITWERKING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- LUISTERLIED ’ONE DAY SONG’ (tekst staat op pagina 7) 
 From the brilliant ‘Koolulam Project’. Here in Israel are over 3.000 people from various  
 religions, Muslim, Christian, Jewish & more from many countries all with the same  
 message Peace & Tolerance. ‘One Day’ No more war! Check ‘em out! 
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- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTES 
1: Beter inkomen voor boerinnen, Ghana 

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. 
Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en 
leveren sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Sinds 
de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn 
sheanoten een stuk winstgevender geworden. 

2: JOP 
 

U kunt uw bijdrage in de collectezak doen, deze collectes steunen via Appostel  
of uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie: 
NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar 
o.v.v. 'Collecte Ghana' en/of  'Collecte JOP’  

 

- GEBEDEN A LA DELTA, GEBED OM HOOP met afsluitend 

- LIED 371: 1,3 (en 3x ref.) ’ONZE VADER IN DE HEMEL’ 
 

we gaan staan 
tijdens het slotlied komen de kinderen uit de crèche in de kerkzaal 
 

- SLOTLIED 839 ’IK DANSTE DIE MORGEN’ 
 

- ZENDING EN ZEGEN 
  

- LIED 872    ’MASITHI AMEN’ 
 

 tijdens het verlaten van de kerk zingen Delta Voices: 

- LIED ’KOM GA DAN HET LEVEN IN’ 
Heel de dienst is klaar, we zijn gaan staan.  Nu is het tijd om op weg te gaan, 
De deuren zullen open gaan. Ik kan de nieuwe week weer aan.  
Nog even en de dienst is weer voorbij. Ik draag de zegen mee waar ik ook ga 
Allerlaatste woorden voor ik ga. Of er regen komt of zonneschijn,  
Ze klinken om ze te verstaan. niets haalt de warmte weg uit mij. 
Een zegen voor de weg die ik moet gaan. Ik draag de levensadem in mijn hart 
 

 Ref: Kom ga dan het leven in. 
 Geef de woorden diepe zin, 
 Draag ze mee naar plaatsen waar je gaat. 
 Neem een lichtstraal mee naar buiten. 
 Steek licht aan waar het duister is. 
 Laat vuur in ieders hart ontstaan. 

 

U bent welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst. 
 

Vandaag starten we met de schoenendoosactie. Tijdens het koffiedrinken 
versieren we de schoenendozen. U kunt uw doos na afloop meenemen naar 
huis en in december weer gevuld inleveren in de Vrijheidskerk. 

Voor meer informatie zie pagina 8 of vraag naar de folder. 
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- LUISTERLIED ’LIGHT OF THE WORLD’ 
 Lauren Daigle, vrije Nederlandse vertaling Ciska Jansen 

The world waits for a miracle 
The heart longs for a little bit of hope 
Oh, come, oh, come, Emmanuel 
A child prays for peace on earth 
Then she's calling out from a sea of hurt 
Oh, come, oh, come, Emmanuel 
And can you hear the angels singing? 
Glory to the light of the world 
Glory the light of the world is here 
 

The drought breaks with the tears of  
a mother 
The baby's cry is the sound of love 
 
Come down, come down, Emmanuel 
He is the song for the suffering  
He is Messiah, the Prince of Peace 
He has come, Emmanuel 
 

Glory to the light of the world 
For all who wait 
For all who hunger 
For all who've prayed 
For all who wonder 
Behold your King 
Behold Messiah, Emmanuel 
 

Glory to the light of the world 
Behold your King, 
Behold Messiah, Emmanuel 
The world waits for the miracle 
The heart longs fo a little bit of hope 
Oh, come, oh, come, Emmanuel 

De wereld wacht op een wonder 
Het hart verlangt naar een beetje hoop 
O, kom, o, kom, Emmanuel 
Een kind bidt voor vrede op aarde 
Dan roept ze vanuit een zee van pijn 
O, kom, o, kom, Emmanuel 
En kun je het zingen de engelen horen? 
Glorie voor het licht van de wereld 
Glorie Het licht van de wereld is hier 
 

De droogte wordt doorbroken met de 
tranen van een moeder 
Het huilen van de baby is het geluid van 
liefde 
Kom naar beneden, Emmanuel 
Hij is het lied voor het lijden 
Hij is de Messias, de Vredevorst 
Hij is gekomen, Emmanuel 
 

Glorie voor het licht van de wereld 
voor iedereen die wacht, 
voor iedereen die honger heeft, 
voor iedereen die gebeden heeft, 
voor iedereen die het zich afvraagt 
Zie uw Koning 
Zie de Messias, Emmanuel 
 

Glorie voor het licht van de wereld 
Zie uw Koning 
Zie de Messias, Emmanuel 
De wereld wacht op een wonder 
Het hart verlangt naar een beetje hoop 
O, kom, o, kom, Emmanuel

 
 

 
De volgende interactieve viering is op 9 februari 2024 in de Vrijheidskerk 
 
 
Agenda:   zie ook de website van de pga 
donderdag 12 december filmavond De Blije Mare 18:30uur 
vrijdag 13 december  kerstwandeling  De Mare 18:30uur 
zondag 15 december  viering, ds. Joke Zuidema Vrijheidskerk 10:00uur 
idem:  koor Columba vertelt over Joachim Immanuelkerk 10:00uur 
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- LUISTERLIED ’ONE DAY SONG’ 
 From the brilliant ‘Koolulam Project’. Here in Israel are over 3.000 people from various  
 religions, Muslim, Christian, Jewish & more from many countries all with the same  
 message Peace & Tolerance. ‘One Day’ No more war! Check ‘em out!

 One day 
 

 Sometimes I lay under the moon 
 And thank God I’m breathing’ 
 Then I pray, “Don’t take me soon, 
 Cause I am here for a reason” 
 Sometimes in my tears I drown 
 But I never let it get me down 
 So when negativity surrounds 
 I know some day it’ll all turn around,  
 because 
 All my life I’ve been waiting for 

I’ve been praying for 
For the people to stay 
That we don’t wanna fight no more 
There’ll be  no more wars 
And our chlidren will play 
 

One day… 
 

One day this all will change 
Treat people the same 
Stop with the violence 
Down with the hate 
One day we’ll all be free 
And proud to be 
Under the sun 
Singing songs of freedom 
 

One day… 

Eens, op een dag, 
 

Soms lig ik onder de maan 
En dank God dat ik adem 
Dan bid ik dat ik niet snel weggenomen word 
Want ik ben hier met een reden 
Soms verdrink ik in mijn tranen 
Maar laat me nooit ontmoedigen 
Dus als alles negatief lijkt 
Weet ik dat het op een dag allemaal zal 
veranderen want:  
Mijn hele leven heb ik gewacht 
Ik heb ervoor gebeden 
Dat mensen zouden zeggen 
Dat we niet meer willen vechten 
Er zal geen oorlog meer zijn 
En onze kinderen zullen spelen 
 

Op een dag... 
 

Eens zal dit allemaal veranderen 
Behandel alle mensen gelijk 
Stop met het geweld 
Weg met de haat 
Eens zullen we allemaal vrij zijn 
En trots zijn daarop 
Onder dezelfde zon 
Liedjes zingend over vrijheid 
 

Op een dag..
 

 

 

Mededelingen: 
Kerstwandeling 
Vrijdagavond 13 december is de jaarlijkse kerstwandeling door De Mare.  

We beginnen gelijktijdig op verschillende locaties en luisteren onderweg  

naar midwinterhoorns. Opgeven kan via: dekerstwandeling@gmail.com 
 
 
Kopij voor de zondagsbrief ontvangen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium.  
Vóór dinsdagavond moeten de standaardgegevens binnen zijn bij mw. Margriet Binnendijk, 
e-mail: binnendijk_margriet @hotmail.com of Rubenslaan 22. 
Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden doorgegeven aan 
zbriefvk@gmail.com. Plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd. 
De scriba en de redactie behouden zich het recht voor om mededelingen waarvoor de 
zondagsbrief niet primair is bedoeld, niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen. 
 

mailto:dekerstwandeling@gmail.com
mailto:zbriefvk@gmail.com
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Vervolg mededelingen: 
Filmavond: The Old Oak (Let op, opgave gewijzigd!) 
Sinds de mijnen gesloten werden is er armoede en leegstand in Noord-
Engeland. En al die lege huizen maken de regio ideaal om Syrische 
vluchtelingen te dumpen. Zo ook in County Durham, waar de jonge fotografe 

Yara terechtkomt. Daar krijgt ze te maken met veel anti-vluchtelingen-
sentiment van de bewoners, maar sluit ze ook vriendschap met kroegbaas TJ. 
Samen besluiten ze in TJ’s kroeg The Old Oak gratis eten te serveren.  
Want TJ’s moeder wist al: ‘When you eat together, you stick together.’  
Locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60.  
Opgave maaltijd per mail: deblijemare@outlook.com of bel t/m maandag  
9 december tel: 072-5622627. Kosten €5,50, kleine beurs €4,00 incl drankje.  

Inloop 17.30u, aanvang maaltijd: 17.45u, aanvang film 19.00u.  
Alleen de film zien is gratis, koffie en thee €1,00. 
 

Kerstmiddag in de Vrijheidskerk 
De diakenen van de Vrijheidskerk organiseren op maandag 23 december 2024 

een kerstmiddag in de wijk Alkmaar Zuid. Iedereen is van harte welkom! 
Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie, thee en gebak. Om 14.30 uur begint de 
kerstviering. We lezen het kerstevangelie, zingen bekende kerstliederen en 
luisteren naar muziek. Ds. Joke Zuidema verzorgt een korte meditatie. We 
sluiten de middag af met warme chocolademelk en kerstbrood. Ons samenzijn 
eindigt rond 16.00 uur. 

Opgeven kan bij Winnie ter Veen, tel. 072 785 15 40 (uiterlijk 14 december) 
Heeft u die middag vervoer nodig? Dat kunt u ook aan Winnie doorgeven. 
 

Hij is er weer: de Schoenendoosactie 
De Schoenendoosactie is bedoeld voor kinderen in nood. Als gemeente 

verzamelen we spullen waar kinderen in nood behoefte aan hebben. Met deze 
spullen vullen we schoenendozen, die door de stichting naar gebieden worden 
gestuurd waar kinderen ze nodig hebben. De schoenendoos kan niet met alles 
gevuld worden. Er is voornamelijk behoefte aan:  
Schoolspullen:  Lijnschriften (A5), pennen, potloden, kleurpotloden,  
  gum, puntenslijper, liniaal, etui, enz. 
Verzorgingsartikelen:  Stuk zeep, tandenborstel, sieraden, haarspullen en 

toilettasje. 
Speelgoed:  Knuffel, pop, auto, kleurboek, springtouw, domino, 

muziekinstrument, puzzel, bal 
Praktische spullen: Linnen draagtas, slippers, kledingstuk, sokken, pet, 

kunststof beker. 
  

We maken dozen voor kinderen van 2-4 jaar, 5-9 jaar en 10-14 jaar. Producten 
voor deze specifieke leeftijdsgroepen zijn daarom zeer welkom.  
In principe zijn we op zoek naar nieuwe spullen. Heeft u thuis nog speelgoed 
liggen dat niet is gebruikt, of er als nieuw uit ziet? Neem het mee, dan 
beoordelen we graag met u of het geschikt is. U kunt de spullen op zondag in 

de hal van Vrijheidskerk inleveren. Dat geldt ook voor eventuele financiële 
bijdragen en lege schoenendozen. 

Voor vragen kunt u terecht bij Daniëlle Munniks en Paulien Jellema. 


